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Soms zien de dagen er donker uit, niet alleen door de
tijd van het jaar, maar ook door de omstandigheden.
Als je je alleen voelt, verdriet of pijn hebt of als
(financiele) zorgen je wakker houden, kan de somberte
zomaar toeslaan. In veel plaatsen organiseren
bewoners daarom Kerstengelen projecten. 

Kerstengelen verrassen dorpsgenoten, die wel een
steuntje kunnen gebruiken, met kleine lichtpuntjes. Een
kaartje, een gedicht, iets lekkers, een kaarsje of ander
klein cadeautje. Dat doen ze, in aanloop naar kerst,
tweemaal: 1x begin december en 1x rond kerst.
Kerstengelen zijn anoniem aan het werk, ze proberen
ongezien te blijven en komen niet binnen. De attentie
gaat in de brievenbus of wordt aan de deurknop
gehangen. Tring, tring en wegwezen.
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Oosterzee zoekt Kerstengelen

Wil je zelf Kerstengel zijn? Geef ook dan je gegevens
(naam, adres, 06 nummer, e-mailadres) aan me door. Ik
koppel je aan één of twee dorpsgenoten en help je
zonodig met de uitvoering.

Het is fijn als je snel reageert, bij voorkeur voor 1
december, want de tijd gaat zo snel.

Hartelijke groet, Willy van Loon
06 29007227 - willylps54@gmail.com

Mail de redactie
nieuwsbrief@oosterzee.com

Om ook een kerstengelen project op te zetten in Oosterzee zoek ik het volgende:
namen van mensen, die een attentie van een Kerstengel kunnen gebruiken 
vrijwilligers die graag Kerstengel willen zijn

Ken je iemand die bezoek van een Kerstengel toekomt? Geef zijn/haar naam en
adres aan mij door. Vanzelfsprekend zal ik de gegevens vertrouwelijk behandelen.

mailto:willylps54@gmail.com


Op woensdagavond 17 december wordt ons dorp verlicht met een sfeervol
Lichtjespad. Een enthousiast team van vrijwilligers is druk bezig om er een
onvergetelijke avond van te maken.

In kleine groepjes wandelen we langs een prachtig verlichte route door het
dorp. Onderweg komen de scènes uit het kerstverhaal tot leven, uitgebeeld
door dorpsbewoners en (oud-)leerlingen van de Eben Haëzer. Er klinkt muziek,
er is ruimte voor ontmoeting en onderweg kun je genieten van een heerlijke
versnapering.

Deelname is gratis, maar opgave is verplicht in verband met de
groepsindeling. De sluitingsdatum is 8 december, na de sluitingsdatum wordt
de definitieve starttijd gecommuniceerd. Opgaaf kan door een e-mail te sturen
naar: ouderraad.ebenhaezer@gmail.com. Ook worden er nog flyers verspreid
met een aanmeldstrook. 

Lichtjespad voor de inwoners van Oosterzee 

Help je ook mee er een sfeervolle
wandeling van te maken?

Woon jij langs de route? Steek 17
december een extra lichtje aan of
verlicht bijvoorbeeld je vensterbank
en laat jouw huis stralen als
onderdeel van deze bijzondere avond. 
Om de gehele route te kunnen
verlichten verzamelen we op school
schone glazen potjes (zonder etiket),
help jij mee verzamelen? Lever uiterlijk
15 december je potjes in bij de Eben
Haëzer school.

Kom samen de warmte en het licht van
deze bijzondere avond ervaren – we zien
je graag bij het Lichtjespad!

Namens de organisatie, Team Eben
Haëzer, Petra Ensing & Anke de Jong

De route

mailto:ouderraad.ebenhaezer@gmail.com




Terugblik op het feestje van Sint
Maarten in de Martinuskerk
Waarom knutselen kinderen in aanloop naar 11
november een lampion, waarom zingen ze liedjes
en waarom hebben mensen thuis rond die
datum snoep in huis om aan de zingende
kinderen uit te delen?

Dinsdag 11 november hebben we, samen met
ruim 30 kinderen en 20 volwassenen, antwoord
gezocht op die vragen. Eerst gingen we een
broodje knakworst of een broodje kaas eten.

Rinske vertelde het verhaal van Martinus. Hij was
soldaat, maar naast zijn werk in het leger had hij
veel oog voor de mensen die het slechter
hadden dan hij. Op een koude dag sneed hij met
zijn zwaard zijn mantel doormidden en gaf de
helft ervan aan een arme, schaars geklede man.
Op het feest van Sint Maarten zijn de kinderen
arme bedelaars en de mensen in de huizen Sint
Maarten. Maar als kind kun je ook een kleine
Maarten zijn door bijv. je snoep te delen met een
ziek klasgenootje of je buurjongen of – meisje die
niet langs de huizen durft te gaan met een
lampion.

We hebben gezellig Sint Maarten liedjes
gezongen. Een paar kinderen durfden zelfs alleen
een versje te zingen. Daarna mochten alle
kinderen hun lampion aansteken en gingen de
lichten in de kerk uit. Dat was een prachtig
gezicht. Onder klokgelui verlieten alle mensen de
kerk. Natuurlijk was er voor ieder kind een leuke
en lekkere tractatie.

We hopen dat er volgend jaar weer veel mensen
bij ons in de Martinuskerk het feest van Sint
Maarten komen vieren.

Wim Donkervoort en Willy van Loon
Martinuskerk, Buren 29, Oosterzee
06 29007227 -  info@martinuskerk-oosterzee.nl



De sfeer was heerlijk ongedwongen en gezellig. Willy van Loon vertelde het
verhaal van de soepsteen en Joltje Luik bracht een ode aan de recent
overleden Marten de Haan. Hij kwam ook altijd naar de dorpsmaaltijd. De tekst
van deze ode tref je op de volgende pagina in deze nieuwsbrief aan.

Dat smaakt naar meer!

Een dorpsmaaltijd, dat smaakt naar meer. Daarom organiseren we op vrijdag
30 januari 2026 opnieuw zo’n bijeenkomst en dan staat er een stamppotbuffet
op het menu. Dat buffet staat voor je klaar in de kantine van de
voetbalvereniging, Herenweg 65 a, 8536 TT te Oosterzee. De inloop is vanaf
17.00 uur, we beginnen met eten om 17.30 uur.

Aan het mee eten zijn voor jou geen kosten verbonden. Als je wilt, kun je een
vrijwillige bijdrage achterlaten in een daarvoor bestemde doos.
We hopen natuurlijk op een mooie opkomst met vertrouwde en nieuwe
gezichten. Het samen eten is niet alleen lekker, maar ook heel gezellig. Er wordt
veel gepraat en gelachen.

Vrijdag 31 oktober schoven ruim 30
mensen aan bij de dorpsmaaltijd in De
Jister. Het kookteam had gezorgd voor
grote pannen soep: courgettesoep met
balletjes, chinese tomatensoep met
omeletreepjes en pompoensoep met
noten en geroosterde pompoenpitten.
De grote pannen zijn vrijwel helemaal
leeg geschept, dus het smaakte vast
prima. Voor de grote eters was er vers
brood met lekkere smeerseltjes en voor
de zoetekauwen een fris en kleurrijk
toetje. 

Samen eten: zo leuk en zo lekker

Volgende dorpsmaaltijd: vrijdag 30 januari, 17.00, EBC 

Eet je mee – voor het eerst of weer een
keer? Laat het uiterlijk vrijdag 23
januari weten aan Geartsje Witteveen,
liefst via whatsapp: 06 22068105.

Hartelijke groet van het kookteam:
Alice, Anneke, Desirée, Geartsje, Linda,
Sippy en Willy
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Hagel en sneeuw, onweer wind en regen
deren ons niet, we kunnen er wel tegen.
Lach er maar om en stap er flink doorheen
't is pech, maar zeg, als straks de zon eens scheen.

La, la, la,...

Dit lied zongen wij als tieners van de wandelgroep EHS Oosterzee, wanneer we
aan wedstrijdwandeltochten meeliepen: 10 km. In de maat, recht achter elkaar,
precies naast elkaar. Op bruggen uit de maat. Bij de start: 'Voorwaarts mars!'.
En bij de finish: 'Halt en sta stil'. 

Soms was er regen. Hagel en sneeuw was er niet in de zomer en 's winters
waren er geen wandeltochten. Bij regen en harde wind hielp het zingen, van
o.a. dit lied, ons de moed erin te houden.

Dit lied schoot me vaak te binnen wanneer ik de Tegeltjesman met zijn
scootmobiel door zon, maar ook door regen en wind naar Lemmer of weer naar
huis zag rijden.

Fietste je hem tegemoet, dan kwam er een hand van het stuur en groette hij je.
Waren er mensen voor je dan had je al gezien dat hij ook tegen hen zijn hand al
geheven had. Iedereen kreeg een groet.

Ode aan Marten de Haan, overleden op 16 mei 2025
door Joltsje Luik

Eastersee, 31-10-2025

Tegeltjesman



Geef ieder die je ontmoet

Een hartelijke groet

Want het doet 

Die ander zo goed 

Tegeltjesman
 
Ik mis je op de weg met je groet.
Op zonnige dagen wanneer alles er al stralend uitziet.
Maar ook vooral op regendagen wanneer je de dag mooier
maakte door je gewone en toch zo bijzondere groet.
 
Dank je wel Tegeltjesman.
Ik mis je en probeer naar jouw voorbeeld zoveel mogelijke
een groet mee te geven 
aan de mensen die ik tegenkom.
 
Als ode aan jou heb ik nu 
in gedachten een heel mooi tegeltje waarop staat:







Wim en ik wonen inmiddels ruim twee jaar in de Martinuskerk. Een kleine,
voormalig Hervormde, kerk – maar een groot huis. Mede daarom vinden we het
fijn om de ruimte in ons huis te delen met anderen, met jou. Hieronder tref je
een overzicht aan van de geplande activiteiten. Heb je zin om gewoon eens
langs te komen voor een praatje en een kopje koffie of thee: weet je welkom.

De onderwerpen van onze activiteiten raken aan kunst, religie, cultuur en
samenleving. Aan deelname zijn voor jou geen kosten verbonden. Wil je
bijdragen in de kosten, dan is daarvoor gelegenheid, contant of via een QR-
code. Onze bijeenkomsten zijn besloten en vooraf aanmelden is noodzakelijk.

woensdag 10 december 15.00 uur  Wij weigeren vijanden te zijn - reisverslag
naar Tent of Nations door ds. Annemieke de Bruijn. Tent of Nations is een
boerderij van christelijke Palestijnen en ligt op de Westelijke Jordaanoever. Het
leven en werken van deze boeren wordt steeds zwaarder. Annemieke vertelt
wat zij en haar reisgenoten er hebben gezien en ervaren.

zaterdag 10 januari 15.00 uur Nieuwjaarsconcert door Us Ideal - Nieuw Leven.
 Kom gezellig en muzikaal het nieuwe jaar 2026 begroeten.

woensdag 11 februari 15.00 uur Vertelling 'De Schepping' door Peterine
Kooijmans. Deze vertelling is gebaseerd op het scheppingsverhaal uit De Bijbel
voor Ongelovigen door Guus Kuijer.

Woensdag 18 maart 15.00 uur Passievoorstelling 'Iedereen alleen' door Kees
van der Zwaard. Kees van der Zwaard laat je in de huid kruipen van de
zalvende vrouw, Judas, Petrus en Pilatus. Ze laten zowel Jezus als zichzelf in de
steek.

Wil je een activiteit bijwonen? Laat het me uiterlijk twee weken voorafgaand
aan het evenement weten.

Activiteiten Martinuskerk

Graag tot ziens in de Martinuskerk, Buren 29, Oosterzee.
Willy van Loon – 06 29007227 
info@martinuskerk-oosterzee.nl
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De Echtenerveenpolder leverde in de 18e eeuw turf aan Amsterdam —
brandstof die de stad warm hield maar het landschap uitputte. Drie eeuwen
later levert dezelfde polder opnieuw energie, ditmaal schoon en stil: warmte
uit het water via AquaThermiek. Een verhaal over verleden, toekomst en hoe
innovatie weer wortelt in het Friese achterland.

In onze dorpen bruist het van de energie – letterlijk en figuurlijk. Steeds meer
inwoners zetten zelf stappen om duurzame warmte en stroom op te wekken.
Als Energiecoöperatie Lemsterland – Dorp Centraal willen we deze pioniers
graag in beeld brengen. Ze laten zien dat de energietransitie niet van bovenaf
hoeft te komen, maar juist van onderop groeit – uit ons eigen achterland.

In deze en komende edities van de nieuwsbrief nemen we u mee langs drie
inspirerende voorbeelden:

1.  AquaThermiek in de Echtenerveenpolder
2.  Industriële palletkachel bij Conrad Braber
3.  Bodemenergie bij Willem de Bruijn

Deel 1: Van turf naar thermiek 

Drie eeuwen geleden was de Echtenerveenpolder één groot energiewingebied.
Hier werd turf gestoken, gedroogd langs de vaarten en per praam en skûtsje
afgevoerd via de Klijnsmavaart en de Pier Christiaansloot naar het Tjeukemeer
en verder over de Zuiderzee richting Amsterdam. Turf was dé brandstof van de
18e en 19e eeuw: zonder deze brandstof zouden de haardvuren, ovens en
brouwerijen in de stad zijn gedoofd.

De polder voorzag Holland van warmte, maar liet tegelijk diepe sporen na in
het landschap: uitgeveende stukken, plassen die later meren werden, en
nederzettingen van turfstekers die onder zware omstandigheden hun arbeid
verrichtten.

Energie uit het Achterland 
Deel 1 van 3 - Van Turf naar Thermiek

Aan de Koopmanweg, waar de
Klijnsmavaart zich door de
Echtenerveenpolder slingert, lag ooit
een kleine draaibrug. Deze brug was
eeuwenlang een levendig punt in de
turfvaart. Hier werden turfschepen
geschut tussen de Pier Christiaansloot
en de Klijnsmavaart om hun lading
richting het Tjeukemeer te brengen. 

De oude draaibrug aan de Koopmanweg
over de Klijnsmavaart



Langs de oevers lagen stapels turf te drogen, klaar om ingeladen te worden in
de Friese pramen en skûtsjes die de brandstof naar de stad brachten. De
draaibrug maakte het mogelijk dat schepen ongehinderd konden passeren en
was tegelijk de verbinding voor boeren en handelaren over land. Vandaag is
het er stil, maar wie goed kijkt, ziet in het water nog altijd de sporen van die
bedrijvige tijd – een herinnering aan een landschap dat ooit de motor was van
de Hollandse energievoorziening.

Van turf naar thermiek
Ruim twee eeuwen later is de cirkel rond. Ook nu
levert de polder weer energie – maar dit keer
duurzaam. Waar vroeger turfbulten lagen, liggen
nu sloten en vaarten vol onzichtbare warmte. Die
warmte kan worden benut met AquaThermiek:
een techniek waarbij energie uit oppervlaktewater
wordt gehaald om woningen te verwarmen.

In mijn eigen project heb ik, onder de bodem van
de sloot, zo’n 800 meter tyleenleiding aangelegd.
Door het stromende water uit de Klijnsmavaart
wordt warmte onttrokken, die via een water-
water-warmtepomp ons huis en douchewater
verwarmt.

Geen gas, geen turf – maar schone, hernieuwbare
energie, rechtstreeks uit het water dat ons
landschap al eeuwen vormt.

Een andere toekomst
Stel u voor dat deze techniek in 1700 al had
bestaan. Het landschap van de
Echtenerveenpolder zou er heel anders
hebben uitgezien. Geen uitgeveende
plassen, geen turfstekers die hun ruggen
kromden, geen scheepsladingen turf naar
Amsterdam. In plaats daarvan een netwerk
van leidingen in de bodem en huizen die
verwarmd werden door de warmte van de
vaarten.

Het landschap had zijn hoogveen kunnen
behouden – en tóch had Amsterdam zijn
energie gehad.

Foto’s: AquaThermiek-installatie
– leidingen, koppelingen en
warmtewisselaar onder de
slootbodem.



Slotgedachte

De vergelijking maakt duidelijk hoe revolutionair deze techniek is. Waar
turfwinning het landschap aantastte en uitputte, geeft AquaThermiek een
nieuwe betekenis aan dezelfde wateren. Het is stil, schoon en hernieuwbaar.

De Echtenerveenpolder is daarmee niet alleen een gebied met een rijk
verleden, maar ook een laboratorium voor de toekomst. Als coöperatie willen
wij dit verhaal vertellen: dat ons landschap al eeuwenlang energie levert – toen
in de vorm van turf, nu in de vorm van thermische warmte uit water. En dat we
samen kunnen kiezen voor een energiewinning die het landschap niet
verbruikt, maar juist bewaart.

Rob van den Ancker, voorzitter Energiecoöperatie Lemsterland – Dorp
Centraal

Foto’s: collectie Rob van den Ancker

Word lid – samen sterker

Wil jij ook advies of begeleiding bij het verduurzamen van je huis of bedrijf?
Word dan lid van Energiecoöperatie Lemsterland – Dorp Centraal of steun
ons met een bijdrage.

✅ Als lid krijg je toegang tot de kennis en ervaring van onze adviseurs.
✅  We helpen met praktische oplossingen, subsidieaanvragen en keuzes
voor jouw situatie. 
✅  Je wordt onderdeel van een groeiend netwerk van dorpsgenoten die
samen het verschil maken.

Lid worden kan al vanaf € 25 per jaar.

Meer weten of direct aansluiten?
mail naar info@dorpcentraal.nl of bezoek www.dorpcentraal.nl

mailto:info@dorpcentraal.nl
https://dorpcentraal.nl/
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Maandagnamiddag 13 oktober was de inloopbijeenkomst voor de te
vernieuwen Herenweg, en kon het voorlopige ontwerp worden bekeken. Ruim
100 belangstellenden uit Echten en Oosterzee vonden de weg naar Luciaz
Eeterij: niet alleen het deel van de N924, de Herenweg door ons dorp, maar ook
het deel tot aan de komgrens van Echtenerbrug wordt met de herinrichting
meegenomen.

De ontwerpers van Roelofs toonden op grote tekeningen en met fotomontages
hun voorstellen voor de aanpak. Naast het vernieuwen van de weginrichting en
het verhogen van de verkeersveiligheid word tin het ontwerp er op ingezet dat
beide dorpskommen en de buitengebieden meer ‘familie’ van elkaar worden.
Vandaar dat de voorstellen zoals parkeerplaatsen, groeninrichting, maar ook
de dorpsentrees en snelheid verlagende voorstellen overeenkomstig zijn. In de
aanloop naar de avond zijn diverse overlegmomenten geweest met
vertegenwoordigers van de dorpen, maar ook met weggebruikers als Qbuzz,
vertegenwoordigers van hulpdiensten, transport- en agrarische sector.

Wie langs de weg woont, kon op de tekeningen goed zien wat de voorstellen
voor zin/haar deur zijn en hierover in gesprek met de ontwerpers. Maar ook
dorpsgenoten die niet aan de weg wonen konden hun ervaringen,
opmerkingen en kansen met de mensen van Roelofs en de aanwezige
vertegenwoordigers van Provincie en Gemeente delen. Door middel van post-
its konden opmerkingen worden achterlaten. 

De bijeenkomst was een succes. Ben je ook langsgekomen: dank voor jouw
aanwezigheid!

Goed bezochte inloopbijeenkomst
herinrichting Herenweg

Bekijk het ontwerp
De opgehaalde input heeft het team van
Roelofs vervolgens verwerkt in het Definitieve
Verkeerskundige Schetsontwerp. Inmiddels is
dit ontwerp gepubliceerd op de projectsite:
www.roelofsgroep.nl/herinrichting-n924/
Klik op ‘ga naar herinrichting N924’
Klik ‘OK’
Scroll naar ‘Advies & Ontwerp’ 
Hier kun je de vier wegdelen afzonderlijk
bekijken 
Je kunt ook de QR code gebruiken om op de
site te komen

http://www.roelofsgroep.nl/herinrichting-n924/


Het ontwerp wordt nu overgedragen aan Provincie en Gemeente. Daarmee gaat
het project een nieuwe fase in, en wordt gekeken naar technische en financiële
haalbaarheid. Als dat allemaal op orde is, wordt het project aanbesteed. In de
aanloop naar de uitvoering, welke richting 2028 gaat, zullen er vast nog
informatiemomenten volgen, als was het niet alleen maar om hóe de uitvoering
plaats gaat vinden en de overlast van de werkzaamheden beperkt wordt. 

Arnold Homan, namens  Werkgroep Aanpak Herenweg
vragen/opmerkingen? ahhoman@yahoo.com. 
Je bericht graag met onderwerp ‘Herenweg’.

Nieuwsbrief zkt Naam

De eerste suggesties voor een nieuwe naam voor onze dorpsnieuwsbrief hebben
de redactie inmiddels bereikt. Maar we willen graag alle lezers nog even de
mogelijkheid geven om iets in te sturen. 

Stuur jouw suggestie naar de redactie. De bedenk(st)er van de mooiste naam
ontvangt een leuke beloning! Doe mee en laat samen zien hoe veelzijdig ons dorp
is. 

Mail je voorstel naar nieuwsbrief@oosterzee.com vóór 1 januari 2026. De redactie
kiest de winnaar. We kijken uit naar jouw originele inzending!

mailto:ahhoman@yahoo.com


Bij VV EBC draait het om plezier,
samen sporten en teamgevoel!
Onze jeugdteams kunnen nog wel
wat extra spelers gebruiken. Of je
nu al ervaring hebt of net begint:
iedereen is welkom om mee te
doen, te leren en te genieten van
het spel. Zo houden we het
jeugdvoetbal in Oosterzee samen
sterk en levendig!

Eerst ontdekken of voetbal iets
voor jou is? Kom eens gratis
meetrainen! Meld je aan bij Teade
Borsch via

 teadeborsch@hotmail.com
06-52509315

Kom voetballen bij VV EBC!

mailto:teadeborsch@hotmail.com

